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Titus Livius
Stadsarchief Turnhout

et Stadsarchief Turnhout bewaart niet alleen archief maar ook een grote weten-

schappelijke bibliotheek met zo'n 60.000 titels. De meest waardevolle en mooiste
boeken in deze bibliotheek zijn de oude drukken: boeken uit de 16de, 17de en 18de
eeuw die nog op ambachtelijke manier zijn gedrukt op stevig lompenpapier. In
tegenstelling tot moderne boeken waren deze oude drukken in hun tijd echte
luxeproducten. De fiere eigenaars voorzagen de publicaties dan ook van een mooi
versierde boekband en gaven ze een ereplaats in hun huis.
Eén van die waardevolle cude drukken uit de bibliotheek is een geschiedenisboek wuit
1541: *Titus Livius, dat is, de Roemsche [Romeinse] historie oft Gesten [verhalen]”.
Titus Livius was een Romeins geschiedschrijver die rond het begin van onze jaartelling
een enorm werk in 142 delen schreef over de geschiedenis van de stad Rome. De
meeste delen gingen verloren maar wat er bewaard bleef, 35 boeken, maakte zo'n
indruk dat zijn werk in de eeuwen erna druk werd gelezen, gekopieerd en heruitgegeven.

“Onze" versie bevat de eerste vier boeken van Livius en is erg bijzonder omdat het hier
gaat om de eerste vertaling in het Nederlands. “Nu eerstmael in onser Nederlantscher
spraken ghedruckt” klinkt het als een moderne reclameslogan op het titelblad.

In de inleiding maakt de uitgever, de Antwerpse boekverkoper Jan Gymnick (ca. 1502-1568),
nog eens duidelijk waarom hij zo geijverd heeft voor een Nederlandse vertaling. In onze
tijd, schrijft hij, heeft de “geleertheyt” en de wetenschap zich in alle landen verspreid,
niet alleen in het Hebreeuws, Grieks en Latijn, maar ook in het ltaliaans, Spaans, Duits
en Frans. Is onze taal dan zo arm, lelijk of ontoereikend dat er tot nu toe geen
belangrijke werken vertaald zijn in het Mederlands? Onzin, het Nederlands is intussen
“vol, overvioedich ende volcomen” geworden, dankzij het werk van enkele “scherpsinnighe
en vernufte mannen”, zodat het niet moet onder doen voor al die andere talen.

Gymnick stond wel niet zelf in voor de vertaling. Dat gebeurde door een anonieme
auteur die zich baseerde op de Duitse vertaling van het Latijnse origineel. Het boek werd

gedrukt bij Jan Grapheus uit Antwerpen.
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aar hoe kwam het boek in Turnhout terecht? Dat hebben we te danken aan Jozef
Jansen (Turnhout 1871-1919), priester, historicus, medeoprichter van de Geschied-
en Oudheidkundige Kring Taxandria en vanaf 1911 stadsarchivaris. Jansen was een
verwoed verzamelaar en bij zijn pensionering als priester in 1936 schonk hij zijn
“prachtige boekerij met oude en nieuwe werken” aan de stad.
“Titus Livius" was één van die werken, zoals blijkt vit Jansens ex-libris (eigendoms-
prentje) vooraan in het boek.

Tekst: Bart Sas, met dank aan Alain Vanhowve
Foto: Bram Luyts
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inventaris :

Titus Livius, dafl is, de roemsche historie off gesten,
doer den alderwelsperkensten ende vernasmpsten historiescrivere Tilum Livium bescraven [...]
nu erstmael in onser Nederlantscher spraken ghedruckt, Antwerpen, 1541
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Het object van de maand is een initiatief van TRAM 41. De objectliche van dit of van een ander object
kan steads geraadpleegd worden op onze website (www.tramd 1.be, doorklikken naar Object van de Maand)
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