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-;en interessant fonds in het Stadsarchief zijn de documenten die te maken hebben

met oorlog en bezetting. Ze geven een fascinerend beeld van het dagelijks leven
onder een vreemde bezetting. Ze tonen aan in wat voor een moeilijke situatie het
gemeentebestuur zich bevond. In welke mate ging men in op vragen van de bezetter?
Veel documenten hebben immers te maken met inkwartiering en opeisingen. Hoe kon
men de eigen bevolking beschermen zonder de militaire overheid voor het hoofd te
stoten?

Dat het vaak dansen op een slappe koord was, blijkt uit ons object van de maand.
Op 2 januari 1916, in volle Eerste Wereldoorlog, ontvangt waarnemend burgemeester
Frangois du Four een brief van ene mevrouw Olislaegers. Zij smeekt de burgemeester
om bij de Duitse overheid te pleiten voor de vrijlating van haar man. Hij is opgepakt
en zit nu al zes maanden gevangen. Het gezin van negen kinderen (!) kan niet zonder
kostwinner en de toestand begint dramatisch te worden: al het spaargeld is
uitgegeven en “sinds eenige dagen heb ik mijne kinderen zelfs het hoogst noodige
moeten onttrekken™. Haar man heeft bovendien zwaar te lijden onder zijn
gevangenschap.

De burgemeester reageert onmiddellijk. De volgende dag al schrijft hij onder de titel
“Genadevraag” een beleefde brief aan de “Kreischef”. De Kreischef is in bezet gebied
de belangrijkste lokale Duitse bevelhebber. Hij moet zorgen voor rust en orde, en erop
toezien dat de lokale besturen in zijn arrondissement alle bevelen van de Duitse
overheid uitvoeren. Het grootste deel van de stedelijke briefwisseling uit 1914-1918 is
dan ook gericht aan of afkomstig van de plaatselijke Kreischef, "Oberst” (kolonel)
Drimborn. De toon van de brieven maakt heel duidelijk wie de baas is in Turnhout:
Drimborn en niet du Four.
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it blijkt ook uit Drimborns reactie op het genadeverzoek. Terwijl de burgemeester é
begrip vraagt voor de toestand van het gezin, dat behoort tot de “deftige burgers- ,‘#
burgersklas”, en voor de opgesloten vader, “een zeer zwakke man, wiens toestand "’___,.-,.-':"ﬁ
byzondere zorgen vergt”, antwoordt Drimborn (of beter gezegd zijn administratie) met ﬁ
een kort kattebelletie op de achterkant van de brief. Een genadeverzoek heeft geen ﬁ
enkele zin en zo'n vraag moet in de toekomst niet meer gesteld worden. §
=

=
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Wat heeft de echtgenoot dan precies gedaan? André Olislaegers is een 42-jarige kleer-

maker uit de Patersstraat. Hij en zijn vrouw hebben er een winkel, “In de Ploeg”. Samen

hebben ze 6 zonen en 3 dochters. Op 28 juli 1915 wordt André door Duitse soldaten —
opgepakt. Het blijkt dat hij brieven en kranten uit het neutrale Mederland smokkelt. :
Hiervoor veroordeelt de Duitse rechtbank, die maandelijks in de raadszaal van het

stadhuis samenkomt, hem tot 2 jaar gevangenisstraf. Waarschijnlijk zit André zijn straf

uit in Turnhout. Hij komt in ieder geval niet voor op de lijsten van gevangenen die naar

Duitsland worden afgevoerd. Ondanks zijn zwakke gezondheid keert hij behouden naar

zijn gezin terug. Uit het bevolkingsregister blijkt dat in 1918 nog een tiende kind wordt

geboren. In 1919 verhuist het hele gezin naar Berchem bij Antwerpen.

In de periode 1915-1918 verschijnen zo'n 140 Turnhoutenaars voor een Duitse recht-
bank. Velen van hen worden vercordeeld omdat ze mensen en brieven over de grens
(helpen) smokkelen. Het bezette Belgi& is immers afgesloten van de buitenwereld. Vanuit
Turnhout proberen jonge mannen via Nederland naar Engeland te reizen om dienst te
nemen in het leger. Brieven van het front en buitenlandse kranten worden het land
binnen gesmokkeld. Het feit dat André Olislaegers in 1915 zo'n zware straf krijgt, toont
aan dat hij erg actief was in dit smokkelnetwerk. Net om deze “trafiek” tegen te houden,
bouwen de Duiters in april-augustus 1915 langs de hele grens de zogenaamde
“dodendraad”, een afsluiting met daarop elektrische stroom.
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